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Tuinman Priknetel 
Rip en Rouw wonen in Hellevorst, het 
grappigste en griezeligste stadje van het hele 
land! De mooiste tuin van Hellevorst is 
Treurtuin. Tuinman Priknetel geeft je een 
rondleiding door de tuin en laat je het 
onkruid zien, de brandnetels en natuurlijk… 
de vleesetende planten. 

4 1 

 

  

Dex Durfal Herrie in het Mirakelmuseum 
Dex Durfal, een stoere jongen met grote 
dromen, mag voor het eerst een bezoek 
brengen aan het Mirakelmuseum waar zijn  
ouders werken. Een geheim museum, ergens 
op een eiland. Al snel blijkt dat er een 
noodgeval is in het museum: er zijn schatten 
gestolen en de dieren zijn ontsnapt. 
Samen met oppasser Teun gaat Dex stiekem 
op onderzoek uit – waar zijn die schatten en 
de ontsnapte dieren gebleven? Wie heeft dat 
gedaan? 
Kan Dex het mysterie ontrafelen? 

4 1 

 

 

Dolfje Weerwolfje 
In de nacht van zijn zevende verjaardag 
schrikt Dolfje zich rot. Ineens heeft hij overal 
haar! Zijn handen en voeten zijn veranderd 
in poten, hij heeft een staart en plotseling 
heeft hij heel veel trek in een kip. Een 
levende kip! 

4, 5 3 

 



 

 

 

De gemeneriken 
Meneer en mevrouw Grommel zijn de ouders 
van Madelief, het liefste meisje ter wereld. 
Maar zelf zijn ze ontzettend gemeen, dus dat 
vinden ze niet leuk. Ze vinden het zelfs zo erg 
dat ze Madelief naar de School voor 
Gemeneriken sturen. Hier krijgt ze les van de 
meest verschrikkelijke leraren, juf Achterbaks, 
meester Kattenkwaad en juf Vloekgraag. Maar 
het loopt niet helemaal zoals gepland….  
Een boek voor groep 5 en 4 na de voorjaars- of 
meivakantie. 

4, 5 1 

 

 

Mees Kees Een pittig klasje 
In de klas van Tobias komt Mees Kees in plaats 
van juf die een baby krijgt. Mees Kees moet 
nog leren hoe je een meester moet zijn en de 
kinderen helpen hem hierbij: een moppen-
dictee maken, de sommen verdelen over de 
klas (iedereen maakt een rijtje - samen hebben 
ze alles), Spiderman kijken als het over spinnen 
en natuuronderwijs gaat. Het is iedere dag 
lachen bij en met Mees Kees en samen hebben 
ze een boel plezier en zijn ze zeer gemotiveerd 
om te leren! 

4, 5 2 

 

 

De eekhoorn legt een ei en andere fabels 
Vijftien dierenverhalen, deels gebaseerd op 
bekende fabels, worden op eigentijdse wijze 
en met veel grapjes verteld. Ze gaan onder 
andere over echte vrienden, anders zijn, 
vrijheid en roddels. 

5, 6 1 



 

 

De trollen van Leif 
Het is weer zover, alle gezonde volwassenen 
verlaten het Noorse Vinkingdorp om op 
plundertocht te gaan. De kinderen blijven 
achter in het dorp.  
De achtjarige Ravna is sterk, slim en dapper en 
heeft de leiding gekregen over het dorp. Haar 
elfjarige broer Leif is het sukkeltje van het dorp 
– onhandig, slungelig en een bangerik. Hij wil 
een skald zijn, iemand die verhalen vertelt en 
liedjes zingt, maar niemand neemt Leif serieus. 
Niemand heeft iets aan hem. Of toch wel? 

5 1 

 

 

Boutje van de rommelberg 
Boutje woont met zijn vader bij de 
rommelberg. Dat is een torenhoge stapel van 
allemaal oude spullen: stoelen, stofzuigers, 
koelkasten, speelgoed en nog veel en veel 
meer. Wat een troep, denken de meeste 
mensen. Maar voor Boutje is het een paradijs, 
want hij is de knutselkoning. Hij kan alles 
verzinnen én maken, ook dingen die nog niet 
bestaan. 
Als hij op een dag tussen de rommel een 
gouden beeldje vindt, beginnen de problemen. 
Maar ook de avonturen! 

5, 6 1 

 Code WiFi 
Een spannend verhaal over onmisbare 
smartphones, netwerk en codes kraken.  
Aleks en Sofya gaan met hun oma naar Kroatië, 
haar geboorteland. Bij de grensovergang 
ontmoeten ze twee kinderen die Syrië 
ontvlucht zijn en nu het slachtoffer zijn van 
mensensmokkel. Aleks en Sofya zijn héél 
handig met hun smartphone en tablet, maar is 
dat voldoende om de kinderen te helpen hun 
ouders terug te vinden? 
 

5, 6 1 



  

Silas en de wolf 
Silas verhuist naar een klein dorp in het zuiden 
van Nederland, waar hij plots een wolf 
tegenkomt. Hij wordt vrienden met de blinde 
Johanna die tegen hem zegt: ‘Vertel aan 
niemand wat je in het bos hebt gezien, Silas!’ 
Maar de geruchten over een wolf worden 
steeds sterker… 

5, 6 1 

 

 

De laatste kinderkoning 
Het land Uvoriaal is het fijnste land om te 
wonen. Dat komt omdat er een kinderkoning of 
-koningin is. Steeds als de koning(in) 18 wordt, 
wordt een wedstrijd uitgeschreven om een 
opvolger te zoeken. 
Maar op de verjaardag van koningin Elja gaat 
het mis: de kroon van Uvoriaal, die ook de 
sleutel van de koninklijke kluis is, is gestolen. 
Komt de kroon op tijd terug of is de tijd van de 
kinderkoningen ten einde? 
Een fantasierijk verhaal maar ook met een 
onderliggende vraag: wat als de kinderen het 
voor het zeggen zouden hebben? 

6 1 

 

 
 

Operatie Tortuga 
Thoms vader is archeoloog en antropoloog. Hij 
weet alles van oude culturen en reist de hele 
wereld over. Als er voor de kust van Texel een 
oud WIC-schip wordt gevonden, is hij één van 
de duikers die naar het wrak afdaalt. Thom en 
zijn vriendinnetje Lin mogen allebei een oude 
fles uit het schip hebben. Tot hun grote 
verbazing zit er in een van de twee een 
schatkaart van Bonaire, die alles te maken lijkt 
te hebben met de Zilvervloot van Piet Hein! 
Met infographics voor wie nóg meer over 
Bonaire wil weten! 

6, 7 1 



 

   

Het nieuwe spookhuis 
Eerste deel van de serie ‘De engste serie ooit’. 
Sinds een week staan er geen lange rijen meer 
voor het spookhuis van de vader van Nera. De 
reden? Er is een nieuw spookhuis op de kermis 
dat heel veel enger is! 
Al snel doet Nera een bijzondere ontdekking 
over de griezels in het nieuwe spookhuis. 

6, 7, 8 1 

 

 

 
 

 

  De brief voor de koning 

Tiuri is bijna ridder. Nog één nacht scheidt hem 
van de ridderslag. Deze laatste nacht moet hij in 
afzondering en absolute stilte doorbrengen. 
Juist dan klinkt er een schreeuw om hulp. Als 
Tiuri antwoordt, wordt hij geen ridder. Maar 
het gaat om leven en dood… Tiuri opent de 
deur. De nachtelijke bezoeker stelt hem een 
vraag die zijn leven zal veranderen. 
Hij moet een geheime brief bezorgen aan de 
koning aan de andere kant van de bergen – een 
brief die het lot van het hele koninkrijk zal 
bepalen. Tiuri moet alles achterlaten: zijn thuis, 
zijn dromen – voor een opdracht die 
hem zijn leven kan kosten. 

6, 7, 8 1 

 

 
 

De regels van drie 
Twan en zijn zus Linde gaan met hun moeder en 
oma naar IJsland om opi Kas op te halen, hun 
overgrootvader. Hij kan niet meer goed voor 
zichzelf zorgen vinden zij. Opi Kas heeft daar zelf 
een heel ander idee over en wil niet mee terug 
naar Nederland. 
Hij heeft een ontsnappingsplan gemaakt en 
betrekt Twan daarin. Twan twijfelt. Wat moet hij 
doen? Opi Kas helpen of het plan verraden? 
Bij wie ligt zijn loyaliteit? 

6, 7, 8 1 



 

 

Dwars door de storm 
Tjakkie heeft maar één droom: naar de hbs. 
Maar arbeiderskinderen leren niet door. Toch 
studeert ze om zich op de hbs voor te 
bereiden. Haar ouders mogen er niets van 
weten. 
De op Ambon geboren Jacob komt samen met 
zijn familie naar Finsterwolde, dat in schril 
contrast staat met de herinneringen aan 
Ambon. Zijn vader wil op een dag terugkeren 
naar de Molukken. Maar wat wil Jacob? 
De werelden van Tjakkie en Jacob verschillen 
enorm en toch delen ze iets belangrijks: een 
droom die lijnrecht tegen die van hun ouders 
ingaat. 

7, 8 2 

 

 

 

Katvis 
Ate heeft een online vriend, Baptiste. Baptiste 
is illegaal in België en Ate legaal in Nederland, 
maar ze houden van dezelfde youtubers en 
whatsappen elke dag. Wanneer Baptiste op een 
dag om hulp appt neemt Ate neemt stiekem de 
trein naar Brussel. Voor hij op de afgesproken 
plek aankomt wordt hij aangesproken door een 
meisje. Ze beweert dat zij Baptiste is en, alsof 
dat nog niet erg genoeg is, dat Ate gezocht 
wordt door Brusselse gangsters. Ze stelt hem 
een deal voor: als hij haar meeneemt naar 
Nederland, helpt zij hem weg te komen uit 
Brussel. Kan hij haar vertrouwen? 

7, 8 8 

 

 

Koning van Katoren 
De 17-jarige Stach droomt er van koning van 
het land Katoren te worden. De oude koning is 
zeventien jaar geleden overleden en er is nog 
steeds geen opvolger gevonden. De zes 
ministers die het land - tijdelijk - besturen geven 
Stach zeven opdrachten, als Stach er in slaagt 
deze te vervullen wordt hij de nieuwe koning 
van Katoren. Maar zoeken de ministers eigenlijk 
wel een nieuwe koning? 

7, 8 1 



 

 

 De verborgen dromen van Dalí 

Storm (11), Jimi, Lara en Juul gaan met Storms 
ouders op vakantie naar Spanje, waar ze  
logeren in de woonplaats van kunstenaar Dalí. 
Algauw stuiten ze op vreemde zaken: een 
afgesloten kamer, boten die ’s nachts uit het 
zicht verdwijnen en een geheimzinnige vrouw 
die hen tekens lijkt te geven. 
Storm en zijn vrienden gaan op onderzoek uit. 
Daarnaast loopt een verhaallijn waarin Storm  
online wordt gepest met een gefotoshopte 
foto en daar een creatief antwoord op verzint. 

 

7, 8 1 

 

 

Het pungelhuis 
Waarom heeft niemand Ole ooit verteld dat hij 
nog een opa had? En waarom krijgt hij nu 
alleen maar te horen dat het een vreselijke 
man was? Voor Ole komt het verleden tot 
leven als hij met zijn vader terugkeert naar 
opa’s huis bij de Belgische grens waar vroeger 
veel gesmokkeld werd. Met zijn nieuwe 
vriendin Anastazja ontdekt Ole langzaamaan 
waarom zijn vader nooit over zijn verleden 
wilde praten. 

7, 8 2 

 

 

Borealis 
Joppe is ontvoerd - en niet alleen hij. 
Honderdtachtig andere kinderen van over de 
hele wereld wachten, beheerst door de Trias in 
het koude, afgelegen Borealis op hun lot. Het 
ontbreekt de kinderen aan niets, maar de 
regels zijn streng en de hekken hoog. 
Als de kinderen horen waarom ze zijn 
weggerukt uit hun vertrouwde omgeving, 
realiseren ze zich dat hun lot verbonden is 
met dat van de wereld. De Trias heeft hen 
uitverkoren voor een bijzondere toekomst. 
Maar zitten de kinderen daar wel op te 
wachten? 
Terwijl de lange en koude winter voor de deur 
staat, stijgt de temperatuur in Borealis tot een 
kookpunt. Joppe doet alles om zijn vrijheid 
terug te krijgen. 

7, 8 2 



 

 

De jongen die van de wereld hield 
Adem is een ‘mogelijk’ kind. Op het moment 
dat zijn ouders elkaar ontmoeten in een oude 
Oost-Europese stad springt er een vonk over en 
komt hij als geest tot leven. Er zijn ontelbaar 
veel mogelijke kinderen maar Adem kan niet 
wachten om echt te leven en op de 
wonderbaarlijke wereld rond te lopen. Als zijn 
ouders na hun eerste ontmoeting het contact 
dreigen te verliezen krijgt Adem een voorschot 
op zijn leven. Hij heeft kort de tijd om zijn 
ouders weer bij elkaar te brengen en zo zijn 
eigen leven veilig te stellen. Dat kan toch niet 
zo moeilijk zijn? Prachtig, fantasierijk en 
origineel! 

7, 8 1 

 

 

De zonderlinge familie Kashperova 
In de Rozenbloemkersenstraat zien alle huizen 
er hetzelfde uit, behalve de villa met de 
verwilderde tuin van de familie Kashperova. Als 
Ollie 2 weken alleen thuis is, vult hij zijn dagen 
met gamen en het bespioneren van Marie 
Kashperova en haar tweelingdochters Mina en 
Malah. De tweeling gaat niet naar school, 
niemand kent ze en ze mogen alleen naar 
buiten in de tuin tot 11 uur ’s ochtends. 
Ineens ziet hij de 2 grootste pestkoppen van 
zijn klas en zijn sadistische gymleraar door de 
straat lopen. Wat zijn ze van plan? Ollie botst 
op meer duistere geheimen dan hij ooit had 
kunnen vermoeden. 
Een fijn verhaal vol eigenzinnige personages en 
intrigerende mysteries. 

7, 8 1 

 

 

Films die nergens draaien 
De moeder van de twaalfjarige Cato is 
overleden bij haar geboorte. Cato’s vader is 
sindsdien afwezig, ook al zit hij tegenover haar. 
Wanneer Cato thuis een kaartje vindt van een 
verlaten bioscoop en ontdekt dat deze weer 
open is, besluit ze om daar een kijkje te gaan 
nemen. Al snel blijkt dat het geen gewone films 
zijn die daar draaien, integendeel. Het 
bioscoopscherm blijkt een ‘deur’ te zijn die 
leidt naar het verleden. Op zoek naar de 
waarheid over haar moeder wordt Cato 
meegesleurd op een reis door tijd en 
herinneringen, tot ze voor een keus staat die 
haar leven en dat van haar vader voorgoed zal 
veranderen. Winnaar Gouden Griffel 2022 

7, 8 1 



 

 

Het achterhuis 
Anne Frank, een 13-jarig Joods meisje, hield 
een dagboek bij van 12 juni 1942 tot 1 augustus 
1944 vanaf haar onderduikadres op het 
Achterhuis. Haar gedachten, gevoelens en 
belevenissen vertrouwt ze toe aan haar 
dagboek in de vorm van brieven. Alle brieven 
uit die periode zijn gebundeld in het boek Het 
Achterhuis 

8 5 

 

 

Broergeheim 
De zomervakantie verloopt voor de 11-jarige 
Joeri heel anders dan verwacht. In plaats van 
tijd door te brengen met zijn oudere broer 
Stefan moet hij bij zijn opa en oma logeren. 
Waarom? Joeri begrijpt er niets van. Waarom 
mag hij niet met Stefan bellen? En waarom 
staan Stefans mobiel uit? Joeri blijkt na 
terugkomst van de logeerpartij te zijn verhuisd 
naar een andere stad. Stefan heeft niet eens 
een kamer in het nieuwe huis! Niemand wil 
over Stefan praten of Joeri vertellen waar 
Stefan is – het is net of Stefan nooit bestaan 
heeft. Wat is er gebeurd met Stefan? Het moet 
wel iets vreselijks zijn. 
Joeri besluit een brief te schrijven aan zijn 
broer, de eerste van vele. 

8 1 

 


